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Kinderkerstfeest 2025 
24-12-2025, 19.00 uur, Galluskerk Angerlo 

 

 

Kerst, koud en warm. 
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We zingen samen.  

Komt allen tezamen 

Komt allen tezamen, 
jubelend van vreugde: 
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! 
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren 
Komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden, 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
De hemelse eng’len 
riepen eens de herders 
weg van de kudde naar 't schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden! 
Komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden 
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
Er is een kindeke 

Er is een kindeke geboren op aard  
Er is een kindeke geboren op aard  
't Kwam op de aarde voor ons allemaal  
't Kwam op de aarde voor ons allemaal 
 
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis  
't Kwam op de aarde en 't had er geen huis  
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis  
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis  
 
Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
Er is een Kindeke geboren in 't strooi 
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi  
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi 
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Midden in de winternacht.  
 
Midden in de winternacht 
Ging de hemel open;  
Die ons ’t heil der wereld bracht, 
Antwoord op ons hopen. 
Elke vogel zingt zijn lied, 
Herders waarom zingt gij niet? 
Laat de citer slaan, blaas de fluiten aan,  
Laat de trom, laat de bel, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren.  
 
Vrede was het overal,  
Wilde dieren kwamen 
Bij de schapen in de stal  
en zij speelden samen.  
Elke vogel zingt zijn lied, 
Herders waarom speelt gij niet? 
Laat de citer slaan, blaas de fluiten aan,  
Laat de trom, laat de bel, laat de beltrom horen: 
Christus is geboren.  

 
 

 

 

 

Welkom 

Aansteken van de kaarsen. 
De paaskaars brandt, we steken vandaag de kaars aan omdat 
Jezus is geboren en bij ons wil zijn! 
We laten zien dat het licht sterker is dan het donker. 
We bidden of God bij ons wil zijn. 
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Stille nacht 

Couplet 1 door Linde 

1 Stille nacht, heilige nacht. 
Davids Zoon, lang verwacht, 
Die miljoenen eens zaligen zal 
wordt geboren in Bethlehems stal. 
Hij, der schepselen Heer 
Hij, der schepselen Heer. 

 
Samen: 

 
2 Hulploos Kind, heilig Kind, 
Dat zo trouw zondaars mint. 
Ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd, 
wordt G'op stro en in doeken gelegd. 
Leer m'U danken daarvoor 
Leer m'U danken daarvoor. 
 
3 Stille nacht, heilige nacht, 
Vreed' en heil wordt gebracht, 
aan een wereld, verloren in schuld. 
Gods belofte wordt heerlijk vervuld. 
Amen! Gode zij eer 
Amen! Gode zij eer. 

 
Poppenkast: Wat is het koud. 

De engel steekt de kaarsjes aan 

Terwijl we luisteren naar Lichtje branden, Suzan en Freek 

Sterke mensen huilen niet  
Die voelen meestal geen verdriet  
Wat als ik zeg dat het ook anders kan?  
Want waar jij bent ben ik geweest  
En eigenlijk soms daar nog steeds  
Ik schrik er dan ook niet meer zo van  
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Niemand die naar je kijkt  
Of even bij je blijft  
Middenin de mist  
Om te vragen wat er is  
 
Ik beloof, ik laat de lichten aan  
Dan voelt het donker niet zo zwaar  
Ik hoop dat je jezelf weet terug te vinden  
Ik geloof dat soms de dingen gaan  
Zoals ze in de sterren staan  
Misschien moet al het mooie nog beginnen  
Ik laat een lichtje branden  
Ik laat een lichtje branden voor jou  
Ik laat een lichtje branden  
Ik laat een lichtje branden voor jou 
 
Dagen dwalen in gevoel  
Twijfels over wat je zoekt  
Soms wat verloren, dat geeft toch niet  
Besluit je om weer terug te gaan  
Dan schuif ik graag je stoel weer aan  
Weet dat er niets is veranderd hier  
 
Iemand die naar je kijkt  
Of even bij je blijft  
Middenin de mist  
Om te vragen wat er is 
 
Ik beloof, ik laat de lichten aan  
Dan voelt het donker niet zo zwaar  
Ik hoop dat je jezelf weet terug te vinden  
Ik geloof dat soms de dingen gaan  
Zoals ze in de sterren staan  
Misschien moet al het mooie nog beginnen  
Ik laat een lichtje branden  
Ik laat een lichtje branden voor jou  
Ik laat een lichtje branden  
Ik laat een lichtje branden voor jou 
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Poppenkast: Een warm feest. 
 
We luisteren naar Feest 
La la la la la la la 
 
Vandaag is het een feestdag 
Kom, vier het met elkaar 
Haak in, sluit aan, laat niemand staan 
De leukste dag van het jaar 
Kom vier met ons dit feest nu 
Op deze mooie dag 
We dansen, swingen, praten, zingen 
Iedereen lacht 
 
Oeh oeh oeh 
Iedereen doet mee 
We zijn nog lang niet klaar 
Oeh oeh oeh 
Feestvieren doe je met elkaar 
 
Check voor kerstfeest… 
Vandaag is het een feestdag… 

 
Een warm feest voor iedereen. 
 
We luisteren naar Kerstnacht boven Bethlehem 
 
In de kerstnacht boven Bethlehem, 
sprak een engel uit de hemel. 
En hij maakte daar goed nieuws bekend: 
God is hier, zijn naam is Jezus! 
En opeens was daar een eng’lenmacht. 
Een hemels leger prees de schepper. 
 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen. 
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Laat de vreugde van de engelen 
ons vandaag opnieuw omgeven. 
Laat de echo van hun lofgezang 
blijven klinken in ons leven. 
Dat het hemels lied van toen die nacht 
overal nog is te horen! 
 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen.      
 
Is er iets of iemand ooit te klein 
voor de God, die zelf een kind werd? 
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. 
God werd mens tussen de mensen. 
Wat een wonder dat God met ons is! 
Liefde kent bij hem geen grenzen. 
 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen. 
 
We zingen samen: This little light of mine 
 
This little light of mine, I’m gonna let it shine,  
to show my love 
 
Ev’ry where I go, I’m gonna let it shine,  
to show my love. 
 
Gebed om zegen.  

We luisteren naar: Feliz Navidad 

En zing daarna gerust mee! 
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Je bent welkom voor warme chocolademelk en iets lekkers. 

We collecteren bij de uitgang voor Kinderhulp:  
Geen kind mag in de kou staan.  
Elke winter stappen tienduizenden kinderen in Nederland de kou in 
zonder warme jas, dikke trui of passende schoenen. Help jij?  
Voor elke 25 euro kunnen we een kind een dikke trui geven!    
 
 
 

 

Met dank aan: 

Jullie, omdat je er bij wilde zijn vanavond. 

Catrien en Ans voor de warme chocolademelk. 

Babette, Marloes, Mariëlle, André, Alice en Erika voor het 

voorbereiden. 

Ava, Babette, Dave, Fenna, Fleur, Hailey, Isabella, Jule, Linde, 

Liva, Loua, Mia, Vera en Zoë voor het zingen. 

Wilbert voor het orgelspel. 

Amos voor het geluid. 

En verder iedereen die ons geholpen heeft! 

 


