
  



Vooraf: Pianospel door Wilbert Berendsen 

Koor:  Lichtje branden (Suzanne & Freek / Rogier IJmker) 

19.00 uur: Welkom door Marjolijne van der Harst (Patrimonium) 

Lied:  One word (Anouk) door Anne  

I close my eyes, and imagine you're here 
Did it all seem so hopeless  
given the chance, I would ask: Forgive me 
For I didn't do a thing to make you stay 
For I didn't say a word to make you stay 
If I would have known 
Could I have tried to make it easier 
But I didn't do a thing, Or say a word, one word 
 
And I don't know why you're gone, now you're gone 
No beautiful goodbye, You will never leave my mind 
And it turns out to be so much different than our dreams 
Now you're, you're a star in heaven 
 
My thoughts unsaid, stuck in my head 
And it all feels so useless 
Never forget to give all I have, Forgive me 
I couldn't do a thing to make you stay 
And I couldn't say a word to make you stay 
If I could have known 
Could I have tried to make it easier 
But I couldn't do a thing, Or say a word, one word 
 
You're a star in heaven now, you're a star in heaven 
yeah you're my star 

 
Gedicht: Zolder (Anne Remijn) 

Al tien jaar - bewaar ik jou op zolder 
In dozen en mappen - boeken en muziek 



Afgesloten voor mij - en de rest van de wereld 
Als ik erbij wil - komt er pijn uit elke doos  
verhalen uit elk kledingstuk 
Ik weet het niet wanneer  
de elastieken en linten eraf kunnen - of ik het alleen kan 
Misschien heb ik iemand nodig - die de herinnering deelt 
de muziek herkent - de bladzijde wil meelezen 
de pijn aankan - en geduldig bij me blijft  
als ik het lint weer strik 

 
We noemen de namen van: 
 
Koor:  Family Tree (Venice) 
 

Branches in the wind, still standing here together 
One more storm to weather; we'll get through it yet 
So we're gathered here, holding on to each other 
To let go of another one we won’t forget 
 
Now as we say goodbye to one of our own 
We may be lonely, but we're not alone 
Though the leaves will fall and the tears will flow 
May it always comfort us to know: the family tree will always grow 
 
Father down to son, mother to daughter 
Thicker than water, we are made of this 
From the Earth we rise, to the Earth returning 
We'll keep a candle burning for the ones we'll miss 
 
And when we say goodbye to one of our own 
We may be lonely, but they're not alone 
Though the leaves will fall and the tears will flow 
May it always comfort us to know: the family tree will always grow 
Stronger than the wind can blow: the family tree will always grow 

 
Gedicht: Niet te dichten (www.brievenbusgeluk.nl) 

Er is een gat in de familie 
We zijn nooit meer compleet 



We kunnen samen zijn en groeien 
En toch mist er altijd één 

Het gat is niet te dichten - Hooguit te vullen met gemis 
Met liefde en herinneringen - Met al het jou dat er nog is. 

Het gat is niet te dichten - Het zal er altijd zijn 
En naast dat dat verdrietig is - voelt het toch ergens ook wel fijn 

Want jij blijft zo altijd bij ons - Jij bent er hoe dan ook nooit niet 
Alleen met jou zijn we compleet - Er zit zoveel liefde in verdriet. 

Alleen met jou zijn we compleet - Jij bent er hoe dan ook nooit niet 

We noemen de namen van: 

Koor:  The road home (Michael D Browne / Stephen Paulus) 

Tell me, where is the road I can call my own 
That I left, that I lost so long ago? 
All these years I have wandered, oh, when will I know 
There's a way, there's a road, that will lead me home 
 
After wind, after rain, when the dark is done 
As I wake from a dream, in the gold of day 
Through the air there's a calling from far away 
There's a voice I can hear, that will lead me home 
 
Rise up, follow me, come away, is the call 
With the love in your heart as the only song 
There is no such beauty as where you belong 
Rise up, follow me, I will lead you home 

 
Gedicht: Verlies (Janine Hengsdijk) 
 

Wat is verlies toch pijnlijk - het gaat dwars door alles heen 
Een wond die nooit zal helen - En je draagt het zo alleen 

Je voelt het in elke vezel - samen met het gemis 
Je weet pas als je het meemaakt - hoe moeilijk het vaak is 



Het is niet in woorden uit te leggen 
Niets omschrijft de pijn 
Vaak probeer het wat weg te stoppen 
Maar het verdriet dat mag er zijn 

Op van die speciale dagen - steekt die pijn nog meer 
Je voelt nog al die liefde - maar die doet dan zoveel zeer. 

Toch voel ik ook nog warmte - van de liefde die er is 
Die liefde zal voor altijd blijven - die helpt me bij het pijnlijke gemis 

Koor:  May it be (Enya / Ni Bhraonain / Ryan / Ryan / Brymer) 

May it be an evening star shines down upon you 
May it be when darkness falls your heart will be true 
You walk a lonely road, Oh, how far you are from home 
 
Mornie utulie, believe and you will find your way 
Mornie alantie, a promise lives within you now 
 
May it be the shadow's call will fly away 
May it be your journey on to light the day 
When the night is overcome, you may rise to find the sun 

 

Gedicht: Zo zonder jou (Wilbert Friederichs) 

Zo zonder jou - doe ik alles wat de wereld van me wil 
en zal ik niets wat me overblijft ontkennen. 

Morgen zullen we wel zien: 
weer een nieuwe dag, misschien 
kan ik morgen, zonder zorgen, zonder jou. 

Morgen zal ik vergaan. Morgen kan ik alles aan 
Maar vandaag moet ik nog even zonder jou; 
moet ik verder zien te leven zonder jou, 
zo zonder jou. 

We noemen de namen van: 



Lied:  Vanaf vandaag (Rob de Nijs) door Anja 

Vandaag begraaf ik jou in mij 
Niet in de aarde, niet in die kist 
Niet bij die bomen in de ochtendmist 
Daar ben jij niet, jij bent veilig in mij. 
 
Vandaag begraaf ik jou in mij 
Niet bij die steen daar in die lange rij 
Al die oude namen, daar hoor jij niet bij 
Nee vandaag begraaf ik jou in mij. 
 
Dan kan ik met je praten en antwoord geven 
Dan blijf jij leven in mijn leven 
Hier neem m'n ogen en kijkt met mij 
Neem m'n voeten en loop met mij 
We gaan naar huis nu wij allebei: vanaf vandaag leef jij in mij. 
 
Vandaag begraaf ik jou in mij 
'k zal je niet zoeken waar jij niet bent 
Blijf maar bij ons hier, waar je iedereen kent 
Jouw plaats aan tafel hou ik voor je vrij. 
 
We zullen lachen en weer plannen maken 
'k zal met je slapen en met jou ontwaken 
Hier neem m'n mond en lach met mij 
Neem mijn handen en voel met mij 
Wat je nog doen wou doe ik erbij: vanaf vandaag leef jij in mij. 
 
Haal weg dat kruis en al die witte bloemen 
Verscheur die krant waarin ze jouw naam noemen 
Hier neem mijn ogen en kijk met mij 
Neem m'n hart en leef met mij 
Want jouw dood is nu voorbij, vanaf vandaag leef jij in mij 
 
'K zal twee levens leven met jou in mij. 



Gedicht: Gemis (Kris Gelaude) 

 Zoals een boom - in zelfs het lichtste licht 
 niet zonder schaduw is, 
 zo vond gemis in mijn bestaan - een onderkomen 

 Het wandelt met me mee 
 Het houdt me woordeloos gezelschap. 
 En ’s avonds onverhoeds - zie ik het naast me liggen. 
 Niet dat ik mij - in donkere gedachten wikkel 
 ik zoek de nectar van de dag. 
 Ik kom en ga -  ik werk en zing. 
 Zie hoe de bloemen - rond het huis gaan bloeien. 

 Toch kunnen ze de witte vlekken van gemis - enkel omsluieren, 
 terwijl de weemoed - die aan het verdriet ontsprongen is 
 zich overal innestelt. 

We noemen de namen van: 

Koor:  Fix You (Coldplay) 

When you try your best, but you don't succeed 
When you get what you want, but not what you need 
When you feel so tired, but you can’t sleep, stuck in reverse 

And the tears come streaming down your face 
When you lose something you can't replace 
When you love someone, but it goes to waste, could it be worse? 

Lights will guide you home and ignite your bones  
and I will try to fix you 

And high up above or down below, when you're to in love to let it go 
But if you never try, you'll never know, just what you're worth 

Lights will guide you home and ignite your bones  
and I will try to fix you 



Tears stream down your face 
when you lose something you cannot replace 
Tears stream down your face, and I… 

Tears stream down your face 
I promise you I will learn from my mistakes 
Tears stream down your face, and I… 

Lights will … 

Marjolijne: Afscheidswoord 

Terwijl de bezoekers het gebouw verlaten,  
zingt het koor nog een keer: Lichtje branden 
____________________________________________________________ 

Koor:  Anne Smeets, Sandra Snieder, Janine Garretsen,  
 Eljo in ’t Hout, Anja Beckmans, Peter IJff. Medewerkers:  
Marjolijne v.d. Harst, Nelleke Kempers, Trudy Haanappel,  
Francie Jansen, Coby de Koning, Wanda de Groot,      Vrijwillige bijdrage ter 
Els Derksen, Marjon Janse, Celia Jaspers, Carin Hartemink,               bestrijding van de  
Rimke en Henk Kingma, Ate v.d. Werff, Daniël Snieder,    onkosten (via QR code) 
Wilbert Berendsen, Beeuwe Rozema, Cees de Vlaming.        is van harte welkom!
    
Voor op de begraafplaats en thuis: Testament (Bram Vermeulen) 

En als ik doodga huil maar niet 
Ik ben niet echt dood, moet je weten 
’t is maar een lichaam dat ik achterliet 
Dood ben je pas - Als jij me bent vergeten. 
 

En als ik doodga treur maar niet 
Ik ben niet echt weg, moet je weten. 
Het is de heimwee die ik achterliet 
Dood ben je pas - Als jij die bent vergeten. 
 

En als ik doodga huil maar niet 
Ik ben niet echt dood, moet je weten 
‘t is het verlangen dat ik achterliet 
Dood ben ik pas  - Als jij dat bent vergeten. 
 

Dood ben ik pas - als jij mij bent vergeten. 


