(p Zonlicht

Wekelijkse informatie van de
Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

Zondag 21 april, Oecumenische dienst
in de Grote of Martinikerk

Tijdens deze gezamenlijke dienst is Bach-ensemble Arnhem
o.l.v. Pieter Endedijk te gast.
Het Bachensemble Arnhem heeft tot doel
cantates van Johann Sebastian Bach te laten klinken
in kerkdiensten zoals dat ook in de tijd van Bach gebeurde.

De cantate die op 21 april centraal staat
is BWV 12: Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen.
Deze cantate is geschreven voor de derde zondag na Pasen,
zondag Jubilate.
De evangelietekst voor deze zondag is uit Johannes 16:16-23,
Christus spreekt tegen zijn leerlingen “Jullie zullen diepbedroefd zijn,
maar jullie verdriet zal veranderen in vreugde”.

Met deze dienst sluiten we het jaarthema ‘Levenskunst ‘af.
Francie Jansen, ds. Jaap Lof en ds. Elise Wijnands
hebben vanuit de gezamenlijke kerken de dienst mede voorbereid.

Er is deze zondag kindernevendienst.



Volgt u de dienst online? ook dan kunt u uw bijdrage aan de
collecten geven!

Via bijpassende link of QR-code komt u op de internetpagina van
onze gemeente waar u een gift kan doen.

Klik op de actie Gift/ donatie: 1¢ collecte is diaconie, 2° collecte kerk.

De bijpassende link is :
https://site.skgcollect.nl/37/gift/formulier.htmI?id=4567

Wilt u uw gift overmaken via uw eigen bank? Dat kan ook.
Vermeld er dan de datum en het doel van de collecte bij.

1¢ collecte voor diaconie: NL78TRIO 0198 3060 16 t.n.v. Diaconaat
van de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg

2¢ collecte voor kerk: NLOGRABO 0373 7152 42 t.n.v. CvK
Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg.


https://site/

Bij de inzameling van de gaven
De volgende collectedoelen bevelen wij van harte bij u aan —

De 1°¢ collecte: Ekiko: Elk kind een koffer

Sommige ouders kunnen de zorg voor hun kinderen niet aan. Ze zijn
niet in staat hun kinderen de veiligheid te bieden die ze verdienen.
Die kinderen worden beschermd door pleegzorg. In een nieuw gezin
krijgen ze in een veilige omgeving de liefde, aandacht en warmte die
elk kind zou moeten krijgen.

En al is het een fijner huis, het blijft een vreemd huis. Dan is het fijn
om een eigen pyjama, tandenborstel en knuffel bij je te hebben,
zodat je je op die andere, vreemde plek ook een beetje thuis voelt.
Maar vaak komen deze kinderen met lege handen aan op de
nieuwe plek. Het gaat namelijk om kinderen die in crisissituaties uit
huis geplaatst worden, op dat moment is er geen tijd om een koffer
voor ze in te pakken. En, niet zelden, hébben die kinderen niets om
in te laten pakken. De enige koffer die ze meekrijgen is een
onzichtbare, met emotionele bagage. En soms een plastic tasje met
wat kapotte of te kleine kleding.

Voor die kinderen zetten wij ons in, want ieder kind verdient eigen
spullen en eigen herinneringen. Al is het maar een knuffel, een
tandenborstel, een setje kleren en een schone onderbroek of luiers.
Een fotoalbum om terug te kunnen kijken, maar vooral ook vooruit.
Want de koffer is het begin van een nieuwe toekomst met spullen
die van hen worden en van hen blijven.

De 2°¢ collecte wordt gehouden voor de gezamenlijke kerken
Onkosten oecumenische diensten.

Taart bij de koffie.

Na de dienst is er koffie/thee en limonade.
U kunt een stuk taart, koek of cake kopen.
De opbrengst is voor Perspective Danes (Roemenié).



Ontmoeten — Inspireren — Delen

‘Wat hebben we bij de koffie? woensdag 1 mei 10.00 - 11.30 uur
Koffieruimte Ooipoortkerk, Ooipoortstraat 52 Doesburg

‘Wat hebben we bij de koffie?’ is een ontmoetingsochtend op de
eerste woensdag van de maanden oktober t/m mei, waarbij een
kopje koffie/thee niet alleen vergezeld gaat van wat lekkers, maar
ook van een kort programma. Dit kan een gastspreker zijn, iets met
verhalen, of muziek. We bieden ‘een gezellige inloop met een plus’.
Er wordt altijd ‘iets’ aangeboden, maar dat duurt maximaal een half
uur. Daarvoor en daarna is er ruim tijd voor koffie en gesprek.

1 mei komt Leo van Bommel, huidige gids van het Arsenaal,
onderdeel van garnizoensstad Doesburg

Leo gaat vertellen over de tijd dat het gebouw gebruikt werd als
wapendepot.

‘Wat hebben we bij de koffie?’ wordt georganiseerd vanuit de
gezamenlijke kerken in Doesburg en omgeving. ledereen is welkom!
Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Zomerstop juni t/m september
In de maanden juni, juli, aug. en sept. is er geen koffieochtend.

2 oktober beginnen we weer,
dan komt Jan van Amstel (voorzitter) van ‘Gestichten Doesburg’
Jan legt uit wat ‘Gestichten Doesburg’ doet en inhoudt.

6 november, Roel Schouten “Product codrdinator Toezicht en
Brandveilig leven” over de werkzaamheden van de Brandweer en
over brandveiligheid in eigen huis.

4 december, Desiree Kerter

‘MooiDuurzaam Doesburg en Naaiatelier’.

Desiree gaat vertellen over zelfgemaakte kleding en voorwerpen
door deelnemers van het naaiatelier. Een aantal neemt ze mee en
er kan gekocht worden.



Nieuwe woorden bij een oud verhaal Dinsdag 7 mei

10.00 - 11.30 uur - Gasthuiskerk, Gasthuisstraat 41 Doesburg

De Bijbel kent talloze verhalen. Soms zijn ze mooi, soms
bevreemdend. Maar altijd raken ze aan wat we zelf meemaken en
hoe we zelf denken. Elke bijeenkomst behandelen we een verhaal
dat we omlijsten met het luisteren naar wat liederen en gedichten.
Daarna praten we door over de mooie en moeilijke passages: snhap
ik de hoofdpersoon, kan ik ervan leren, hoe kijk ik met al mijn
levenservaringen hier tegen aan? Of je nu gelovig of ongelovig bent,
de Bijbel leert je veel over mens-zijn.

Ook deze keer kunt u aanschuiven, de laatste keer van dit seizoen.
Kosten: € 5,00 per keer

Voor info en opgave: ds. Susanne van der Sluijs,
smvdsluijs@gmail.com

Langste dag wandeling - donderdag 20 juni 2024

Aanvang 19.15 uur - Dorpskerk, Dorpstraat 22, Hummelo

Het is een mooie traditie om op de avond van de langste dag samen
te wandelen in het gebied tussen Hummelo en Hoog-Keppel. Dit
jaar op donderdag 20 juni. Een avond om te verstillen en de natuur
om ons heen te ervaren. Een avond ook om elkaar te ontmoeten.

We beginnen om 19.15 uur in de stilte van de kerk in Hummelo.

Met een mooie tekst en muziek gaan we op weg. Samen wandelen
we naar Hoog-Keppel. Rond 20.15 uur zijn we in Hoog-Keppel. Daar
wachten koffie en thee. Dit keer op de Brink, omdat de kerk de
komende maanden wordt verbouwd.

Na een kort moment met een paar teksten lopen we via een andere
weg terug naar Hummelo. Ook dan staan we even stil bij de stilte
van het bos op een zomeravond.

In Hummelo wordt de avond afgesloten met een moment van
teksten en muziek in de kerk. Daarna is er een drankje.

ledereen is van harte welkom om mee te lopen.

Ook wie niet meewandelt kan aansluiten bij de momenten in de kerk
en in Hoog-Keppel.

Ds. Karin Spelt en Ds. Elise Wijnands



PCOB-middag in Grotenhuys - 23 april a.s. aanvang 14.30 uur

De PCOB-afdeling Doesburg en omgeving organiseert op de vierde
dinsdagmiddag, in de maanden september tot en met mei, een
middag voor haar leden.

Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Lezing ‘Doesburg vertelt’

In de kelders van Het Arsenaal Doesburg groeit langzaam maar
zeker een heel bijzonder project:

Bezoekerscentrum ‘Doesburg Vertelt.’

Het is geen museum, maar wat dan wel? En wat komt er allemaal
kijken bij het bedenken, organiseren en inrichten van een nieuwe
historische en toeristische hotspot?

Petra Spaan gaat in haar lezing in op de ontstaansgeschiedenis van
het project en vertelt waarom er keuzes moeten worden gemaakt.
Spaan legt uit, geeft een kijkje achter de schermen en beantwoordt
vragen. Zij is projectmanager van ‘Doesburg Vertelt’, en actief op
het gebied van onderwijs, geschiedenis en cultureel erfgoed.

Locatie: Ontmoetingsruimte Grotenhuys
Coehoornsingel 9 in Doesburg
Tijd: 14.30 - 16.30 uur

Vieringen zondag 28 april 2024

Remonstrantse Gemeente Doesburg
Gasthuiskerk 10.30 uur ds. J.T. den Hartog

Samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk
10.00 uur ds. Jaap Lof

PG-Drempt en Oldenkeppel
St. Joriskerk 10.00 uur ds. Karin Spelt

PG-Hummelo 10.00 uur ds. Elise Wijnands

PG-Angerlo-Doesburg
Galluskerk Angerlo  10.00 uur ds. Bert Bomer



Voorlichtingsavond reis vanuit/namens PGAD naar Roemenié
op 13 mei aanstaande in de Martinikerk - aanvang 19.30 uur

We zijn een reis naar Roemenié aan het voorbereiden onder de vilag
van World Servants (WS), naar Roemenié&, in nauwe samenwerking
met Perspective Danes!

Dit betreft een zogenaamde “besloten reis” die we graag zouden
willen organiseren vanuit/namens de PG- Angerlo-Doesburg.

De bedoeling is om met ca. 30-35 mensen te gaan.

In diverse leeftijdsgroepen, dus gemeentebreed.

Wie: PG- Angerlo-Doesburg en andere sympathisanten uit de regio.
Wat: WS project in Roemenié, besloten project PGAD.

Wat gaan we doen: inmiddels zijn concrete projecten benoemd,
zoals een kas bouwen, kinderkamp organiseren, wc’ s bouwen in
samenwerking met de lokale kerk en bevolking.

Wanneer: zomer 2025 (2 weken (ca. 25 juli -10 aug).

Waar: Roemenié, regio rondom Danes.

Waarom: omdat het zoveel moois oplevert:

In Roemenié en bij de deelnemers.

Hoe: onder de vlag van World Servants doen we dit project,
georganiseerd vanuit de PGAD. In een besloten groep, zodat we op
allerlei vlakken iets moois kunnen beleven.

Hierover willen we graag onze ideeén delen met jullie
op de voorlichtingsavond in de Martinikerk - 13 mei — 19.30 uur
(in Maanlicht stond per abuis 20.00 uur)

Waarom zou u/jij bij deze info avond moeten zijn ?

Voor de gezelligheid en Roemeense koekjes...

Om te overwegen of u/jij mee gaat... Om te kijken wat de bedoeling
is... Om te kijken wat u/jij kunt doen of bijdragen ...

Om een rol te spelen in het projectjaar .... Om te helpen met ???
Met andere woorden, wie of wat of welke leeftijd u/jij ook hebt,

kom gewoon en wees nieuwsgierig.

Van harte uitgenodigd!!

Het project team:
Henk Kingma, Erika en Richard Klooster, Eljo in 't Hout, Anita en
Richard Spanjer






